
Straatmissie in Roosendaal 
 
Wat is een straatmissie? 
Op een druk moment, op een plaats waar veel mensen zijn wordt het publiek uitgenodigd om een 
kaarsje aan te steken in de kerk.  
Binnen klinkt muziek en iedere bezoeker wordt uitgenodigd om een waxinelichtje vooraan bij een 
kruis, icoon of het Allerheiligste neer te zetten. Er is gelegenheid om gebedsintenties op een 
briefje te schrijven en in een intentie box voor het altaar te doen. Daarnaast kunnen mensen een 
bemoedigende Bijbeltekst ‘trekken’ uit een mandje.  
Ook wordt iedere bezoeker uitgenodigd voor de Alpha Youth die in januari start en de 
kerstvieringen in de parochie.  
 
Waarom? 
Het doel van de missie is om mensen uit te nodigen om na te gaan wat het geloof voor ze 
betekent. Bij veel zit toch wel een verlangen naar ‘meer’. Het laat ook zien dat we als kerk en 
parochie letterlijk openstaan voor elk mens en dat iedereen altijd welkom is.  
Tegelijkertijd werkt het ook heel verbindend voor de parochianen die meewerken aan zo’n missie. 
Dat is de ervaring op andere plaatsen in het bisdom.   
 
Hoe? 
Een straatmissie begint met een gezamenlijk gebedsmoment, het liefst een Eucharistieviering. 
Daarna is er een gezellig samenzijn waarin verteld wordt wat de bedoeling is en worden teams 
geformeerd. Ieder kiest een team waar hij/zij zich gemakkelijk bij voelt.  

• straatteam: deze mensen nodigen het publiek uit om in de kerk te komen door een gratis 
kaarsje/waxinelichtje aan te bieden. 

• ontvangstteam: dit team staat bij de deur van de kerk om mensen welkom te heten. Ook 
staan ze bij de plaats waar de kaarsjes neergezet kunnen worden (onder het altaar), 
intenties opgeschreven en waar mensen een Bijbeltekst kunnen pakken. Ook zijn deze 
teamleden beschikbaar om een (geloofs)gesprekje te voeren met de bezoekers van de 
kerk.  

• muziekteam: in de kerk wordt zachte, rustige muziek gespeeld en wat gezongen. Het is 
belangrijk dat er een sfeer van gebed is in de kerk.  

• gebedsteam: in de kerk zitten altijd 2-3 personen te bidden voor de bezoekers. Sowieso 
helpt het als er mensen zitten in de kerk, dan gaan bezoekers ook sneller rustig zitten. 

• het team ‘de inwendige mens’: zorgt ervoor dat er binnen iets warms te drinken is en iets 
te eten. Als je toch een poos buitenstaat en het is koud, dan is het fijn als je even kan 
opwarmen.  

 
Wanneer? 
Zoals gezegd is het belangrijk dat er publiek voor de deur is. Vandaar dat het een goed moment is 
als er voor de deur van de Onze Lieve Vrouwekerk een event/activiteit is. In de Kerstperiode staat 
de schaatsbaan op het Kadeplein. Daarnaast leert de ervaring dat zeker Kerst een tijd is waarin 
mensen ook meer openstaan voor bezinning en een kerkbezoek.  
Daarom zou vrijdag 20 december 2024 in de avond een goed moment zijn. De jongeren van de 
jongerengroep kunnen beide data en hebben zelf gevraagd of ze zo’n straatmissie mogen doen in 
Roosendaal. Zij zijn alleen maar blij als parochianen met ze meedoen.  
 


